Afscheid van Vader

Wij mensen
Zijn samen op weg
Door het leven,

Op we,

N'gar egn beetje déeluk,

- Naar rechtvaardigheid
En vrede.

Het is een lange weg . ..

We gaan met elkaar verbonden

In vertrouwen en vertwijfeling soms,
Met wat hoop en wat vreugd,
Doorheen goede en kwade dagen. ..

Wij mensen raken soms alleen op die weg . ..

Toch weten allen dat wij
Opgevangen worden in de armen
Van God's grenzeloze barmhartigheid.

Afscheid van de Heer Marcel Everaert

Een eindeloze zin om mensen te helpen : moreel of
materieel. Nooit was deze omschrijving meer
toepasselijk dan 0‘5 Marcel Everaert. _
Zijn praatvaardiE eid en overtuigingskracht waren even
spreekwoordelij

ijn leven had zoveel zin voor hem. Hij kon vreugde
putten uit de kleinste bronnen om ze uit te stralen naar
zijn hele omgeving,

aast zijn familie, waarbij elke gebeurtenis een aparte
beleving was, werd zijn leven beheerst door twee pijlers :
- de waardering, die hij gencot als zakenman en de
veelvuldige menselijke kontakten
- de Turnl%rin der Stad Aalst, waarvan hij zowat
dertig jaar als Voorzitter de actieve kern en drijvende
motor was.
Als vader en grootvader was hij een strenge
rechtvaardige viiend, die belangstelling had en een oog
voor detail.
Zijn gevoeligheid gebood hem nooit rechtstreeks kritiek
uit te brengen, maar op subtiele wijze verwoordde hij
zijn raadgevingen.
Zijn brandende hartewens als tumvoorzitter verwoordde
hi{ltalloze malen als volgt: "Van de jonge mensen,
schone en gezonde Aalstenaars maken." Zijn persoonlijk
moto sierde jaren de verenigingsvlag :

"Waar een wil is, is een weg."

Zijn weg heeft hij gebaand. Het zal cok nu nog een
lichtend pad blijven, dat oneindig verder straalt.
Zijn echtgenote neemt afscheid van de man met wie ze
61 huwelijksjaren deelde, zijn familie van een fantastische
"Bompa", de Turnkring van een fantastische Voorzitter.

Rust zacht in het besef van onze dankbaarheid.




